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Mijn leven voelt als een melodie die ik zelf speel, een pad van resonantie, zelfliefde en 

verbinding. Al sinds mijn jeugd voel ik me aangetrokken tot de sterren en het 

onbekende. Als kind keek ik naar ‘Star Trek’ en geloofde ik in de oneindige 

mogelijkheden van het universum, alsof het geen fictie was, maar een echo van een 

waarheid die diep in mij resoneert. Dat verlangen om verder te reiken dan de grenzen 

van het gewone heeft mijn hele leven begeleid. 

 

Nu, als muzikale ziel, is het mijn missie om via mijn creaties resonantie te brengen. 

Muziek is voor mij niet slechts een kunstvorm, maar een krachtige bron van heling en 

verbinding. Het gaat om resonantie ~letterlijk en figuurlijk~ om de cellen te laten 

vibreren, om samen te zingen, en om de kracht van geluid te benutten om mensen 

dichter bij zichzelf en elkaar te brengen. Het meezingen, het samen ervaren: dat is waar 

de magie zit. Mijn intentie is niet financieel gewin, maar de boodschap van hoop, liefde 

en bewustwording verspreiden. 

 

Door mijn levensreis en ervaring ben ik gaan begrijpen dat liefde en verliefdheid vaak 

worden verward. Mensen raken afhankelijk van anderen, terwijl liefde in mijn ogen iets 

veel groters is... een kracht die bij elke ontmoeting, in iedere blik huist. Dat inzicht 

heeft me vrijheid gegeven. Ik voel dat ik alleen verder kan, een liefdesrelatie hoeft niet 

om vervuld te zijn. Iedere verbinding die ik maak, zelfs een vluchtige ontmoeting, is een 

relatie die iets in beweging brengt, iets wat kan groeien. 

 

De thema’s die door mijn muziek heen lopen zijn zelfliefde, vergeving en de reis van de 

ziel. Ze zijn verweven met mijn levenservaringen en de inzichten die ik onderweg heb 

opgedaan. Ik geloof dat we hier zijn om te leren, om te groeien en om liefde te 

belichamen, liefde voor onszelf en anderen. En ik weet dat verandering begint bij jezelf. 

Het is mijn missie om dat via mijn muziek te delen, om mensen wakker te maken en te 

inspireren. Zelfs als dat begint met een gezongen refrein. 

 

Ik voel dat mijn zielsmissie mij steeds duidelijker wordt. Alles wat niet bijdraagt aan die 

missie begint te vervagen, en dat is goed zo. Mijn focus ligt op groei, resonantie en 

verbinding, en ik ben dankbaar voor de reacties en de impact die ik zie in de mensen om 

mij heen. Dit is mijn pad, en ik wandel het met een open hart, steeds meer afgestemd op 

wat echt klopt. 
 
 


